
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat heeft het MKF in de tweede helft van 2023 gedaan ? 
 
Hanna en Bart zijn in oktober naar Kenia gereisd om de opening bij te wonen van het basisschooltje in 
Migori. Door er te zijn hebben we de oprechtheid en warmte van de Kenianen kunnen ervaren, gezien 
welke betekenis deze school heeft voor de gemeenschap en vastgesteld dat we hebben kunnen bijdragen 
zoals Freeke dat ooit gewenst heeft. De band met en het vertrouwen in onze contacten ter plaatse is door 
deze reis ook gegroeid. We kijken graag samen met hen vooruit naar verdere ontwikkeling van de school. 
 
Gedurende dezelfde reis hebben Hanna en Bart samen met de groep van Stichting Share de nieuwe 
basisschool in Kima bezocht, waar we hebben bijgedragen aan de bouw van 1 klaslokaal. Niets gaat in 
Afrika precies zoals verwacht, zo bleek deze school niet in stad Simba te zijn gebouwd, zoals aanvankelijk 
met ons gecommuniceerd, maar kilometers verderop in Kima! Om de school in stijl gezamenlijk gereed te 
maken voor de muzikale openingsceremonie, zijn de klaslokalen samen met leerlingen en ouders geverfd.  

 
Stichting DEAN heeft als doelstelling om kinderen op basisscholen in Kenia te onderwijzen in 21-eeuwse 
vaardigheden; bij scholen die meedoen leren kinderen in twee jaar tijd hoe zij met digitale lesmiddelen 
dienen om te gaan. Voor 2 scholen zijn wij een verbintenis aangegaan om de komende 2 jaar te helpen 
voorzien in digitaal onderwijs. 
  

De Stichting Tankids spant zich in om een beperkt aantal (wees)kinderen in Tanzania, 
die zij identificeren als kansarm, een intensief begeleidingstraject te bieden om toch 
hun schooldiploma te kunnen halen. De achterliggende wens is dat zij in de toekomst 
in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en iets kunnen bijdragen aan de 
maatschappij. Het MKF heeft financieel bijgedragen aan dit project.  
 
Tenslotte is op dit moment een schip onderweg naar Mali met een container o.a. 
gevuld met onderwijsspullen voor vluchtelingenkinderen in het dorp Here Bugu. 
Mede dankzij jullie hulp zijn een aantal kinderen weer geholpen!  

   

Lieve supporters van het Molenaars Kinderfonds 

Dank voor jullie hulp! Het bestuur wenst jullie gelukkige kerstdagen 

met veel dierbare herinneringen en een nieuw jaar vol mooie verrassingen 

Bart ,Hanna, Evert en Nanne 


